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Grote of Sint Vituskerk Naarden  
Laatste zondag van het kerkelijk jaar 

24 november 2024  

“Dankdienst voor het leven” 

Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
Organist: Wybe Kooijmans 

 

Voorbereiding 

Orgelspel ter voorbereiding 
 

Begroeting door de ouderling van dienst 

De kaarsen worden aangestoken aan de Paaskaars.                   

We gaan staan. 

♫ Licht, ontloken aan het donker - lied 600, strofe 1 en 2  
 

Votum en drempelgebed 
 

V: Onze hulp is in de naam van de Heer 
G: die hemel en aarde gemaakt heeft. 
V: die ruimte maakt zodat wij kunnen ademen en opleven. 
G: die mensen aan elkaar verbindt. 
V: Die Ene die altijd trouw blijft, 
G: en niet loslaat waarmee zijn hand zo liefdevol begon. 
 

V: Bidden wij de Kracht die ons draagt, 
G: til ons op tot waar U bent. 
V: Bidden wij, de Stem van ons hart 
G: open ons voor liefde en troost. 
V: Bidden wij de Geest die heiligt, 
G: zet ons in een zegenend licht. Amen.

Zoals elk zondag, maar zeker op deze zondag van gedenken, 
  is er gelegenheid voor en na afloop van de dienst een kaarsje 

                aan te steken in de gedachtenisruimte, links van het koor. 
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Licht, verschenen uit den hoge, 
licht, gedompeld in de dood. 
licht, onstuitbaar, niet te doven, 
zegen ons met morgenrood! 

Licht, straal hier in onze ogen, 
licht, breek uit in duizendvoud, 
licht, kom ons met stralen troosten, 
ga ons voor van hand tot hand! 

 

We gaan zitten. 

Kyriegebed telkens besloten met lied 301k  
 

♫ Gloria: Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! - lied 834  

 
DIENST  VAN  HET WOORD 

 

V: De Heer zij met U 
G: Ook met U zij de Heer.       

 

We openen met de kinderen de Bijbel. 
 

Gebed 
 

♫ Onze namen staan geschreven in de holte van uw hand  -  melodie lied 730  

 

Dit zijn de namen… 
 

 Er zullen ook kaarsen worden aangestoken voor ons gedenken van alle 
tijden en plaatsen. 

 

We luisteren, tijdens het lezen van de namen en het aansteken van de 
kaarsen, naar passend orgelspel. 

 

♫ Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht  -  lied 657, strofe 1, 2 en 4 
 

De kinderen gaan naar hun eigen bijeenkomst. 
 

Evangelielezing: Lucas 2, vers 1 t/m 7 

♫ Gij zijt de zin van wat wij zijn  -  lied 760, strofe 1, 2, 3 en 5 

Overdenking 

Orgelspel 
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DIENST  VAN  HET  ANTWOORD 

♫ Niet is het laatste woord gesproken - lied 818  
 

De kinderen komen terug. 

Dankgebed, voorbeden en stil gebed telkens besloten met lied 568a: Ubi caritas et amor 

 
Onze Vader 

 

Vanuit de gemeente 

• Aandacht voor de collecten bij de uitgang of via de GIVT of kerk-app 

• De bloemen 

• Verdere mededelingen 
       We gaan staan. 

♫ Slotlied: Mensen, wij zijn geroepen om te leven  -  lied 827, strofe 1, 3 en 4 

 
Zegen, met gezongen Amen. 
 
Orgelspel 

**************************************************************** 
Na de dienst is er een kopje koffie, thee of iets fris en de mogelijkheid elkaar te 
begroeten en te ontmoeten. 
 
Collecte 
50 % van de collecte is bestemd voor Pastoraat 
25 % voor het eigen kerkenwerk 

25 % voor de eigen diaconie 

De bloemen die afgelopen zondag op tafel 
stonden, waren voor Trudy van Rooijen. 
 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar volgt een tijd van Verwachting; 

ADVENT. 

De eerste zondag van Advent, zondag 1 december, vieren we de Maaltijd van de 
Heer, een goed begin (!) en volgen we ook in de kerk het rooster van de 
kinderdiensten, BijbelBasics van het Nederlands Bijbelgenootschap. 
Het adventsproject heeft dit jaar als thema ‘Broodhuis Bethlehem’. 
We bouwen zondag aan zondag aan de geboorteplaats van Jezus, met de 
verhalen over Bethlehem, waar grote beloften gestalte moeten krijgen. 
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Activiteiten deze week: 
Zondag 24 november Kliederkerk  
Tijd & locatie: 16.00 tot 18.30 uur Wilhelminakerk, Bussum 
Tijdens deze Kliederkerk gaan we schoenendozen maken om die te vullen met 
spullen voor kinderen in arme landen. 
Geven is beter dan te ontvangen!  
Meer informatie op de website. 
Maandag 25 november: Gesprekskring rond Bijbel en leven 
Tijd & locatie: 10.00 uur, Witte Kerk 
 

Maandag 25 november: Kerkenraadsvergadering 
Tijd & locatie: 19.30 uur!, Witte Kerk 
 

Maandag 25 november: Cantorijrepetitie 
Tijd & locatie: 20.30 uur!, Witte Kerk 

Donderdag 28 november: de Veste-Viering 
De dienst wordt geleid door dhr. Toon van Dijk 

Op zaterdag 30 november organiseert Groene Golf Naarden/Bussum een 
gezamenlijk bezoek aan de tentoonstelling Food for Thought in het 
Scheepvaartmuseum te Amsterdam.  

Via de lens van fotograaf en filmmaker Kadir van Lohuizen ontdekken we de wereld 
van ons voedsel: van herkomst tot supermarkt. 
Het roept vragen op over de impact op klimaat, natuur en het welzijn van zowel 
consumenten als producenten.  

We verzamelen om 13.00 uur in de grote hal van het museum (toegang met 
Museumjaarkaart en andere passen, zie museumwebsite).  
Heb je problemen met vervoer naar het Scheepvaartmuseum, laat het weten.  
Daar zoeken we een oplossing voor. 
Meld je aan via groenegolf@pg-bussum.nl of via Hilde Honderd of  
Wil de Vries-Kempes, leden van de werkgroep Groene Golf uit Naarden. 

 
Komende vieringen  
De eerste zondag van Advent, 1 december 2024 
Viering van de Maaltijd van de Heer 
Grote of Sint Vituskerk -10.15 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 

Inzamelen van producten voor de Voedselbank 

Zondag 1 december 1e Vesper van Advent 
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Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. Peter Korver 
 
Zondag 8 december 2e zondag van Advent 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 

Zondag 8 december 2e Vesper van Advent 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: mw. Agaath Schilder-Verhoef 
 
Zondag 15 december 3e  zondag van Advent 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
 
Zondag 15 december Volkskerstzang 
Grote of Sint Vituskerk - 19.00-20.00 uur. 
M.m.v. het Goois Vocaal Ensemble onder leiding van dirigent Hans van Rutten en 
begeleid door Alwin Kluit op de piano  
Muziekvendel Nardinc onder leiding van Marco de Jong  
Wybe Kooijmans zal het orgel bespelen 
De avond zal geopend worden door het binnenbrengen van het licht door de 
kinderen. Het openingswoord zal worden gehouden door ds. Evert-Jan van Katwijk. 
Fijn als u hierbij aanwezig bent. 
 
Zondag 22 december 4e zondag van Advent 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
 
Zondag 22 december 4e Vesper van Advent 
Grote of Sint Vituskerk – 19.30 uur 
Voorganger: ds. Peter Korver 
 
Dinsdag 24 december Kerstnachtdienst 
Grote of Sint Vituskerk – 22.30 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
 
Woensdag 25 december 1e kerstdag 
Grote of Sint Vituskerk – 10.15 uur 
Voorganger: ds. Evert-Jan van Katwijk 
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